
In de week gelegd 51-25, 14-12-2025, Verkwikking  
Jesaja 35, 1-6a.10; Jacobus 5,7-10; Matteüs 11, 2-11 
 

Tijdens de advent klinkt het Rorate Caeli: ‘Dauwt hemelen en laat wolken de 
Rechtvaardige regenen’, woorden van Jesaja. Wie in de Bijbel leest, weet dat 
die vaak metaforische taal bezigt. Daarmee spreekt ze ons aan in onze 
realiteit. De realiteit voor Teheran: daar viel dit jáár slechts één millimeter 
regen, een dieptepunt in de afgelopen vijf jaar, (Trouw, 04-12-2015). Door de 
aankoop van water bij buurlanden en het  kunstmatig opwekken van regen 
probeert Iran het probleem op te lossen. Tegelijkertijd echter arresteerde 
politie de organisatoren van een marathon waaraan ongesluierde vrouwen 
deelnamen (NOS, 06-12-2025). Over dorst gesproken … 

 
In de eerste lezing profeteert Jesaja over het joodse volk in Babylonische ballingschap. 
Dit zal haar vreugde hervinden in God, ‘Laat de woestijn en het dorre land zich  
verheugen, de wildernis jubelen en bloeien’. Waar ons leven zich toont als een woestijn 
en mensen verkommerd raken door angst en gebrek, daar zal God met zijn liefde het 
verdroogde hart verkwikken. Blinden zien weer, doven horen en lammen lopen. Waar 
Jesaja spreekt over ‘water in de woestijn’, doelt hij op een bron  die ontspringt wanneer 
wij ons wenden tot God. Over dát water leidt God ons terug naar  ‘Sion’, het land van de 
vreugde. God verkwikt ons aan zijn bron!  
 
In de tweede lezing zegt Jacobus dat wij, net als de boer op het land moeten wachten op 
regen. Wees geduldig en vat moed, want de komst van de Heer is nabij. Dorst 
veroorzaakt spanning. Hij adviseert: klaag elkaar niet aan, dan val je zélf onder het 
oordeel. Neem liever een voorbeeld aan de profeten. Die hebben gesproken in de Naam 
van de Heer: JHWH, ‘Ik ben er voor jou’. Wij mogen delen in die naam en zo een bron van 
bemoediging en hoop zijn. Daarvan raakt élke woestijn in bloei! 
 
Door Herodes in de gevangenis geworpen, laat Johannes de 
Doper zijn volgelingen aan Jezus vragen of hij de messias is. 
Jezus antwoordt: vertel Johannes wat je ziet en hoort.  
Blinden zien, lammen lopen, doven horen, doden staan op 
en aan armen wordt de blijde boodschap van Gods liefde 
verkondigd. Tegelijk prijst hij Johannes omdat deze zijn 
komst heeft voorbereid. Jezus is de bron door wie God 
verkwikking biedt. Hij zet de wereld in bloei! 
 

 
 


